
 
 
 
HOOP DOET LEVEN… 
 
Een liturgische stilleven waarbij de kleuren groen, wit en blauw centraal staan. 
Kleuren van hoop, waarheid, verbondenheid en eeuwigheid. 
 
Er branden 31 lichtjes, 30 symboliseren de dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en die 
we vandaag gedenken. 31e lichtje is voor hen die hier vandaag niet bij name worden genoemd.  
   
De lichtjes staan rondom een anker; het symbool voor de Christelijke hoop. 
In deze Christelijke hoop mogen wij erop vertrouwen dat God zal waarmaken wat Hij heeft beloofd.  
“De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven” – 
Hebreeën 6:19 
 
Een stilleven…… stil staan bij dit leven. 
Het leven is een tocht, soms kronkelend naar beneden en soms als heimwee recht omhoog. 
Het lijnenspel van de takken van de omgezaagde boom symboliseren dit. 
 
En dan “zomaar” een Wilgenboom. 
Afgezaagd, gevallen en ogenschijnlijk dood. 
Maar niets is wat het lijkt; 
een geheim, een belofte, vind je onder de barst. 
Ontdek de groene laag onder deze barst; 
dit getuigt van leven. 
 
In het aardse bestaan weten we dat deze kale boom, bij zorg en aandacht, weer tot eer en glorie zal 
verrijzen. Op subtiele wijze maakt deze Wilgenboom ons duidelijk dat wij mogen vertrouwen dat de 
dood niet het laatste woord heeft. In afwachting van wat er komen zal symboliseren de 3 bolgewassen 
in knop Gods grote belofte. 



 
De bloemen vertellen een verhaal 
De witte Phalaenopsis staat voor het symbool van verbondenheid, maar ook symbool voor 
vriendschap. 
 
In de Anthurium bloem ontdek je de vorm van een hart. Deze hartvorm weerspiegelt de liefde. 
De liefde voor de mensen die we moeten missen en de liefde die we van hen ontvingen.  
 
De Bijbel gebruikt het beeld van het gras om de sterfelijkheid en de vergankelijkheid van de mens aan 
te duiden. Gras geeft de breekbaarheid en de broosheid van het menselijk bestaan aan. 
De witte roos staat symbool voor respect en herdenken.  
Wij herdenken hierbij allen die wij in ons leven moeten missen door de dood; nog maar kort geleden 
of wat langer. 
 
Stilstaan bij de mooie momenten en goede dingen die wij ontvingen van diegene die wij hebben 
moeten loslaten. De Hortensiabloem symboliseert hierin onze dankbaarheid. We mogen onze zegeningen 
tellen. 
 
Het groen van de klimop ranken en het mos symboliseert hoop, toekomst en de eeuwige trouw 
van God. De klimop ranken verwijst tevens naar verbondenheid met hen die ons zijn ontvallen. 

We gaan de Heer tegemoet en zullen hem ontmoeten; deze levende hoop en dit verlangen wordt  
gesymboliseerd in de opgaande lijn van de blauwe Delphinium. 
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