.

“De Heer is mijn Herder”




De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten houden, is na een periode
waarin zij steeds meer van haar zelfstandigheid heeft moeten inleveren, onze
lieve, zorgzame moeder en oma van ons heengegaan

Heiltje Martina van Zwieten-Verhagen
25 januari 1934 2 mei 2021

sinds 20 september 1998 weduwe van Boudewijn van Zwieten

Marja en René

Elly en Piet
Maikel
Leon

Boudewijn en Marleen
Heiko en Kelly
Tobie en Juliette
Nicolien

Corné

Helma en Patrick
Lars en Sanne
Dewi
Sven
Gwen en Rob

Correspondentieadres:
Marja van Zwieten
Kerveltuin 7, 2353 PM Leiderdorp

De dankdienst voor het leven van onze moeder en oma zal in besloten kring
plaatsvinden op vrijdag 7 mei 2021 om 13.00 uur en is te volgen middels een
livestream op www.keurenkeur.nl/live.

Een persoonlijke herinnering of condoleance kunt u achterlaten
in het online condoleance register op www.keurenkeur.nl.



