
Orde voor de afscheidsdienst van

Marinus van Beusekom



Datum:	 donderdag 17 december 2020 om 12.30 uur
Voorganger:	 Ds. R.H.M. de Jonge
Zangers:	 Frank van den Akker - Trix Bouman - Teunie Krijgsman
Plaats:	 Adventskerk in Alphen aan den Rijn



Inleidend orgelspel: Op U mijn heiland blijf  ik hopen

Binnengeleiden van Rien van Beusekom: Vaste rots van mijn behoud

Aansteken van de kaarsen door: de kleinkinderen

Verwelkoming en voorlezing van de rouwcirculaire

Gezang 441: Hoe zal ik U ontvangen - 1 en 4



4 Van boeien die mij bonden
ben ik door U bevrijd.
U redt mij ongeschonden
uit alle haat en nijd.
U houdt mij hoog in ere.
Daarbij valt in het niet
wat alle goud ter wereld
aan aardse rijkdom biedt.

Herinnering aan vader: door Jan

Herinnering aan vader: door Ron

Gebed

Psalm 42: Evenals een moede hinde - 1 en 7



	 7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
	 vleugellam geslagen ziel,
	 hoop op God en wees geborgen.
	 Hij verheft wie nederviel.
	 Eens verschijn ik voor de Heer,
	 vindt mijn ziel het danklied weer:
	 Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
	 altijd aan de dood ontheven.

Schriftlezing: Psalm 130 (NBG vertaling 1951)
1 Een bedevaartslied.
Uit de diepten roep ik tot U, o HERE.
2 Here, hoor naar mijn stem;
laten uw oren opmerkende zijn
op mijn luide smekingen.
3 Als Gij, HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
Here, wie zal bestaan?
4 Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.
5 Ik verwacht de HERE,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;
6 mijn ziel wacht op de Here,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
7 Israël hope op de HERE,
want bij de HERE is goedertierenheid,
bij Hem is veel verlossing;
8 Hij zelf  zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.
Ootmoedige overgave

Overdenking  



Zingen: Psalm 130: Uit diepten van ellende 1 en 3 

3 Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf  ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.



Gebed en voorbede

Zingen: Gezang 444: Nu daagt het in het Oosten - 1, 3 en 5

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

	 5 Reeds daagt het in het oosten,
	 het licht schijnt overal:
	 Hij komt de volken troosten,
	 die eeuwig heersen zal.

Zegenbede

Orgelspel tijdens uitgeleide: Neem, Heer, mijn beide handen



Na het uitdragen zullen wij onze vader gaan begeleiden naar de Oosterbegraafplaats 
waar wij defintief  afscheid van hem gaan nemen.  

Wij zouden het fijn vinden als u daarbij aanwezig zou zijn.

Helaas is het, door de huidige situatie, niet mogelijk om u na de  
uitvaart te ontmoeten of  met elkaar fijne herinneringen te delen.

Onze excuses en vragen uw begrip hiervoor.


