Orde van de gedachtenisdienst

voorafgaand aan de begrafenis van

Jacobus Pont

Koos

* 30 mei 1931 + 10 november 2020

op dinsdag 17 november om 11.00 uur
in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn.

voorganger: ds. Leo van Rikxoort
ouderling van dienst: Piet Geerlof
organist: Simon Stelling
zangers: Trix Bouman, Francien van der Nagel, Frank van den Akker






Inleidend orgelspel

Als Koos wordt binnengedragen luisteren we naar
‘Draag mij door de nacht’

Heer, als de dag voor de
duisternis zwicht

dan sluit ik mijn ogen
en zoek uw licht.

Open voor mij straks
die schitterende dag,
die ik vol van belofte
verwachten mag.

Heer, als de dag voor de
duisternis zwicht

dan sluit ik mijn ogen

en zoek uw licht.

Wees met uw liefde

en glans mij nabij.

Draag mij, Heer, door de nacht
aan het donker voorbij.

Woord van welkom
Moment voor persoonlijk gebed
Votum en groet

Aimée, Mila en Isa plaatsen hun handafdruk op de kist,
terwijl de organist het lied ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ speelt



Lied: Psalm 42: 1,2 en 7

Gebed

Evenals een moede hinde

naar het klare water smachrt,

schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ?

Tranen heb ik onder ‘t klagen

tot mijn spijze dag en nacht

als mijn haters honend vragen:
“Waar is God dien gij verwacht ?”
Ik gedenk hoe ik vooraan

in de reien op mocht gaan,

om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Woord van gedachtenis door Cock en Anneke

Bijdrage van Jacqueline en Mariska



Lied: Gezang 466

Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis

mij nochtans tot een zegen;

dan waakt alom een eng’lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht

en bloemen op mijn wegen.

En wat er dreig’, of wie er woed’,
mijn Herder blijft mij leiden.

Geen donker dal van tegenspoed

kan van zijn staf mij scheiden.

Hij blijft mij overal nabij,

naar stille waat’ren voert Hij mij

en liefelijke weiden.

Ik heb mijn God, dat is genoeg,

ik wens mij niets daarneven.

Veel meer dan ‘t meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:

mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hare,

mijn eeuwig licht en leven.

Bijdrage van Joke
Bijdrage van Elisabeth
Schriftlezingen: Romeinen 12: 9 — 21 en Johannes 14: 1 -7

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toege-
daan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht
de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u
aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die
u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophou-
delijk. 13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen
uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich ver-
blijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoog-



moedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede
te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle
mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters,
maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het
is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.” 20Maar ‘als uw vijand honger
heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan
stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen door het
kwade, maar overwin het kwade door het goede.

1'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van mijn
Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor
jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb,
kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn
waar ik ben. 4]Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.” 5Toen zei Tomas:
‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg
daarheen kunnen weten?” 6Jezus zei: ‘Tk ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen
jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie heb-
ben hem zelf gezien.’

Lied: Gezang 267: 1

Zalig die in Christus sterven,

de doden die de hemel erven,

voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
aanschouwen zij de eeuw’ge morgen,
ontwakend tot onsterf’lijkheid.

Van moeiten rusten zji.

Hun lijden is voorbij.

Halleluja!

Bij ‘s Vaders troon wacht hen de Zoon;
hun werken volgen hen als loon.

Overdenking

Kort meditatief orgelspel over het lied ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’



Dankgebed en voorbeden
Slotlied: ‘Blijf mij nabij’

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Zegen
Als Koos Pont wordt uitgedragen, speelt de organist het lied

‘Ik zie een poort wijd openstaan’

Op de begraafplaats bidden wij samen het ‘Onze Vader’






