
Liturgie voor de Doopdienst 
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voorganger: ds. J.W.C.Vonhof 
organist: Simon Stelling 
 



 
 
Welkom en mededelingen 
 
zingen: Lied 146a, 1  
 
1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
 Kom, hef uw liederen aan 
 Voor Hem, wie alle dingen 
 altijd ten dienste staan. 
 Ik wil de Heer daarboven 
 Lofprijzen hier op aard, 
 ja, Hem van harte loven,  
 die veilig mij bewaart. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
zingen: Lied 146a, 7  
 
7. Ik arme en geringe, 
 hoe zou ik voor uw troon 
 U lof en dank toezingen?  
 Gij zijt zo groot, zo schoon. 
 Maar omdat Gij mijn leven 
 duldt voor uw aangezicht, 
 mag ik, o Heer, U geven 
 de weerglans van het licht. 
 
Uitleg van de Doop 
 
  [ De dopeling wordt binnengedragen  
    terwijl de gemeente het volgende lied zingt ]  
 
 
 



zingen: Zingende Gezegend 236, 1. 4 en 5 
 
1. Welkom, welkom in ons midden, 

welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij met ons aanbidden 
God die mensen zoekt en vindt. 

 
 

4. Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij de Naam aanbidden 
die met jouw naam zich verbindt. 

 
5. Welkom, welkom in ons midden, 

welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij de Heer aanbidden 
die voltooit wat jij begint. 

 
Gebed 
 
Geloofsbelijdenis  
 
zingen: Lied 705, 1 
 
1. Ere zij aan God, de Vader, 
 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de heilige Geest, de Trooster, 
 de Drie-een-ge in zijn troon. 
 Halleluja, halleluja, 
 De Drie-een-ge in zijn troon! 
 
Doopgelofte  
 
 
 
 
 



zingen: Lied 347, 1 en 3  
 
1.  Here Jezus, wij zijn nu 
    in het heiligdom verschenen, 
    met ons kind gaan wij tot U   
    wil uw zegen ons verlenen 
    waar de roepstem wordt vernomen: 
    laat de kindren tot Mij komen. 
 
3.   Al het onz' is U gewijd, 
    't liefste wat Ge ons toevertrouwde 
    wordt als offer U bereid. 
    Gij alleen kunt het behouden. 
    Schrijf de naam door ons gegeven 
    in het levensboek ten leven. 
 
 
Bediening van de Doop 
 
zingen: Psalm 139, 1 en 7  
 
1.  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
  dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
  kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
  Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
  Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
  't ligt alles open voor uw ogen. 
 
7.  Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
  mij met uw vingers aangeraakt, 
  met toegewijde tederheid 
  mijn nieren en mijn hart bereid, 
  mij in de moederschoot geweven, 
  mij met uw wonderen omgeven. 
 
Overhandiging van de Doopkaars 
 



zingen: Psalm 139, 8 
 
8.  Ik loof U die mijn schepper zijt, 
  die met uw liefde mij geleidt, 
  Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
  in 't diepst der aarde opgebouwd. 
  Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
  Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Orgelspel 
  [ Eerst wordt de dopeling weggedragen,  
      en daarná gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. ] 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: 2 Timotheüs 1,1-10 
 
zingen: Lied 314, 1 en 3  
 
1. Here Jezus, om uw woord 
 zijn wij hier bij een gekomen. 
 Laat in ’t hart dat naar U hoort 
 uw genade binnenstromen. 
 Heilig ons, dat wij U geven 
 hart en ziel en heel ons leven. 
 
3.  O Gij glans der heerlijkheid, 
 licht uit licht, uit God geboren, 
 maak ons voor uw heil bereid, 
 open hart en mond en oren, 
 dat ons bidden en ons zingen 
 tot de hemel door mag dringen. 
 
Verkondiging 
 
 
 



zingen: Lied 146c, 1en 7  
 
1.   Alles wat adem heeft love de Here, 
    zinge de lof van Isrels God! 
    Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
    roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
    Die lijf en ziel geschapen heeft 
    worde geloofd door al wat leeft. 
    Halleluja! Halleluja! 
 
7.   Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
    Hem die zo grote dingen doet. 
    Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
    zinge nu blijde: God is goed! 
   Love dan ieder die Hem vreest 
    Vader en Zoon en Heilige Geest! 
    Halleluja! Halleluja! 
 
 
  [ de kinderen komen terug ] 
  
Gebeden 
 
Inzameling der gaven 
 
zingen: Lied 425  
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen. 



 
 


